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Pleeg geen overspel. Vandaag 1 oktober, is het Israëlzondag. En het is aan Israël te danken, dat de 

mensheid de tien woorden ontving. Een blauwdruk voor het menselijk samenleven, als individu en 

gemeenschap: gericht op de vrijheid en ontplooiing van de mens in een evenwichtige samenleving.  

De joodse rabbijn Ouaknin schrijft dat de tien woorden, die altijd gericht zijn op het dienen van het 

leven en de voortgang daarvan,  nooit áf zijn. Elke generatie, ieder mens, moet aan die woorden 

opnieuw gestalte geven, er op antwoorden met haar of zijn daden en er zo zelf verantwoordelijk voor 

worden. Ze moet telkens opnieuw uitgelegd, geïnterpreteerd worden. Ze zijn uit steen gehakt, maar 

niet in steen gegoten. Dat wil zeggen: ze bestaan uit leegte want uitgehakt)..en ze vragen om jouw en 

mijn uitleg, invulling… 

En het zevende van de 10 woorden is het gebod dat Jezus, vanmorgen, in de bergrede aanhaalt. ‘Er is 

gezegd: Pleeg geen overspel, maar ik zeg jullie zelfs wie er aan denkt maakt zich al schuldig.’ Nog 

nooit waren we het met z’n allen zó over een gebod eens, en nog nooit was er een gebod dat zo vaak 

overtreden is. Iedereen van ons kent mogelijk wel een voorbeeld…veraf of dichtbij… Je zou kunnen 

zeggen dat mét het huwelijk, ook het overspel een aanvang nam. 

Eerst even dit. Overspel in de bijbelse context, en die omvat vele eeuwen, heeft te maken met het 

huwelijk waarin de vrouw als eigendom van de man werd gezien…overspel was dan de seksuele 

omgang van een man met een andere, getrouwde, vrouw…inbreuk dus op het bezit van een 

ander…dat was één…en het andere was: dat áls er uit overspel een kind werd geboren ( de Mamzer), 

en die kans was toen groot, deze een tweederangs status kreeg en niet echt bij de gemeenschap 

hoorde. Jouw overspel had dus ook gevolgen voor de toekomst… 

Pleeg geen overspel. Wie het van nabij meemaakt, weet waarom: want wat een pijn en impact heeft 

het als het aan het licht komt… en wat een verwoestende werking op partners, kinderen, 

vriendschappen… maar als dat zo is, waarom zijn mensen dan zo hardleers? ( 25 -75 %)En wat is 

overspel? Is dat het bed delen met een ander, een one night stand...of kan het ook andere vormen 

aannemen? Elkaar tekort doen? Niet meer in gesprek gaan…je tijd en aandacht bij anderen of andere 

zaken leggen?  

Wat belangrijk is, is dit: als we kijken naar de afgelopen, zeg, 60 jaar, zien we dat het huwelijk (voor 

het eerst in de menselijke geschiedenis!)  een heel andere functie heeft gekregen. Man en vrouw zijn 

gelijkwaardiger geworden, ook economisch, en het huwelijk (of samenwonen) is niet langer gericht 

op het voortbrengen van nageslacht. Niet economische zekerheid ( goed dat je een plekje hebt) is het 

belangrijkste…maar het huwelijk, het samenwonen is een liefdesavontuur geworden: een 

gevoelszaak…en daarmee een bootje op een woelige oceaan…want gevoelens komen en gaan…en 

wat als de wind van de hartstocht is gaan liggen? We zijn meer dan ooit onzekere mensen 

geworden…zeker als het om relaties gaat. 

Esther Perel is een joodse psychotherapeute ( die zich afvraagt: als overspel zoveel voorkomt en 

zoveel kapot maakt, hoe zit dan dan?) …en zij zegt: het hedendaagse huwelijk als 

liefdesavontuur…stelt onmenselijke eisen aan onszelf en elkaar: die éne persoon met wie je bent: die 

moet je zekerheid geven, vertrouwen, je moet er mee kunnen lachen en huilen, goede gesprekken 

mee kunnen voeren, zij/hij moet jou tot d e beste versie van jezelf uitdagen, jou begrijpen, een 

geweldige moeder/vader zijn…maar ook avontuurlijk zijn, verrassend, attent, sexy, aantrekkelijk. En 

dat allemaal in één persoon…en daar heb jij dan recht op…of? En je gaat toch niet voor minder? Dan 

doe je jezelf toch tekort?  ‘Jij bent mijn alles’…Maar omgekeerd: kun jij dat voor die ander zijn? 



Mag het soms ook, voor even, een beetje minder en middelmatig? Mijn hoogleraar Ted van Gennep 

schreef ooit: mijn huwelijkstrouw bestaat voor een groot deel uit luiheid… en deze week zei iemand: 

liefde en trouw is toch ook elkaar aanvaarden in de onvolmaaktheid… liefde zoekt geen perfectie 

maar schept dat. 

Benno Barnard, de zoon van Willem Barnard, schreef een paar jaar terug in Trouw, nav de tien 

woorden: 

Ik heb geleerd om telkens weer verliefd te worden op mijn eigen vrouw. Hoe ik dat doe? Geen flauw 

idee. Het helpt natuurlijk als je een aantrekkelijke vrouw hebt, het is een beetje oefening baart kunst, 

maar er is ook een besef ingezonken dat zo’n huwelijk een sacrament is... nee, ik moet zeggen dat het 

een sacrament wórdt, want ik ben betrekkelijk jong getrouwd en had werkelijk geen idee waar ik aan 

begon. We kenden elkaar niet echt. Na de geboorte van onze zoon Christopher, die er voor zorgde dat 

we ons wekelijks naar de Anglicaanse kerk sleepten, leerde ik de bewarende functie van het huwelijk 

in te zien. Als je, zoekend naar het antwoord op de vraag of je nog bij elkaar moet blijven, uitgaat van 

de kwaliteit van je precieze gevoelens op dat moment is het in veel gevallen natuurlijk gauw gedaan, 

maar als je het sacrament serieus neemt en ziet als iets wat ons ontstijgt, dan is het een stuk 

makkelijker om elkaar, tijdens het klimmen der jaren, liefdevol trouw te blijven.” 

We kunnen nooit alles voor een ander zijn…en ja, dat weten we, maar waarom dan die ontrouw, dat 

overspel? Wat zoeken we daar? Esther Perel zegt: we zoeken niet zozeer een ander, maar ruimte voor 

een deel van onszelf… voor iets dat geen plek had, we niet aandurfden in de relatie waarin we 

stonden …en dáár ligt mogelijk, mogelijk…ook een kans…als dat herkend en benoemd kan 

worden…en het samen daar nieuwe ruimte aan kan geven… ontrouw kán ook leiden tot een nieuwe 

mogelijkheid…kán… 

Ik moet denken aan een stel waar één van beiden een langdurige relatie met een ander had. Het 

kwam uit en leidde tot veel emoties en schuldbekentenissen. Maar de één bleef achterdochtig en de 

ander schuldbewust…elkaar negatief beklemmend en gevangen houdend ….zonder dat zich iets echt 

vernieuwde… 

De moderne mens, zegt Perel, trouwt in zijn leven 3 tot 4 keer, en in sommige gevallen met dezelfde 

persoon. Oftewel: elke relatie heeft het nodig om, vaak door een crisis heen, zich weer te 

vernieuwen… wanneer je inbrengt wat je mist en nodig hebt…zonder garantie…of het kan en past… 

en soms…past het ook niet…en dat is verdrietig…en kost jaren van je leven… 

Esther Perel is dochter van auschwitz overlevenden…ze zegt: er waren twee soorten mensen in onze 

gemeenschap na de grote ramp: de éne groep probeerde niet dood te gaan, de andere probeerde 

weer te gaan leven. Mijn ouders hoorde gelukkig bij die laatsten.  Wat daar voor nodig is? 

Verbeeldingskracht, ruimte voor het verlangen, met andere ogen leren kijken, kwetsbaar pogen en 

niet opgeven… 

Ik wil eindigen met de gelijkenis van de verloren zoon… je kent het verhaal: een vader, twee zonen. 

De jongste breekt uit het verband, vraagt zijn deel op en vertrekt…zoekt het leven buiten…en doet 

dat in een uitbundige vorm…alsof hij daar iets ontdekte dat hij in zich droeg.   Als die afstand er 

eenmaal is: (en hoe belangrijk kan afstand soms zijn…zitten we niet veel te dicht op elkaar soms) als 

die afstand er eenmaal is ontdekken vader en zoon het verlangen naar elkaar…er is, ondanks het 

gebeuren, een band die bleef…en sterker werd. Als de zoon thuisgekomen is, wat doet de vader 

dan…hij geeft een feest…dát wat de zoon buitenshuis zocht brengt hij in in het huis: het feestelijke 

mag er plotseling zijn…en de oudste zoon? Wat zegt de oudste zoon? Wat had ik graag een feestje 

gevierd met mijn vrienden…wat had ik graag feest gevierd…  



Het is de herontdekking van het feestelijke, wat geen plek had, maar gezocht door de jongste, 

verlangd door de oudste…doet vanwege de crisis,  ‘het overspel’,  z’n intrede… is dat niet een prachtig 

beeld? 

Misschien is het te optimistisch…te hoopvol…want ja overspel brengt veel leed, en kan desastreus 

zijn…en geen mens die zegt: moet je doen…maar zou de gedachte daaraan ons ook kunnen brengen 

bij een feestelijke vernieuwing van ons eigen samen leven? Omdat we ontdekken wat van waarde is? 

Feestelijk is?  Van onze liefde. Van onze relatie met God en met elkaar? 

In de Naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. 

 

 

 

 

  

 

 

 


