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GELOOFSGEMEENSCHAP 

DE DRIE RANKEN 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

Bel klinkt Wij worden stil. 
 

Instrumentaal: Passacaglia in d moll - Dietrich Buxtehude 

 
Welkom 
 
 

VOORBEREIDING 

 

Openingslied: lied 296 ‘Die de morgen ontbood’ 
Coupletten door zanggroep, refrein door allen  

 
Drempeltekst, met de afsluitende woorden: 

‘In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen’ 

 
Gezongen Onze Hulp: Verzameld Liedboek 503  

 
 

Hierna gaan we zitten 
 
Kyriegebed: lied 367d  

Eerste keer zanggroep, daarna herhaald door allen. 

Na elke strofe wordt het lied één keer door allen gezongen. 
 
Glorialied: lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 

1 en 2 allen, 3 zanggroep, 4 en 5 allen 
 
De kinderen gaan naar hun eigen viering 
 
 
 
 

 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 2 – 

Inleiding op de viering 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed om de openheid door de Geest: lied 681 ‘Veni sancte Spiritus’ 

Eenmaal door de zanggroep, daarna tweemaal door allen 

 
Lezing: Johannes 17,1-13 

Lector: Woord van de Eeuwige 

Allen: Wij danken God 
 
Zingen: lied 126a ‘Als God ons thuisbrengt’ 
 
Overweging 

 
Instrumentaal  River flows in you - Yiruma 

 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader: lied 369b 
 

Aandacht voor de collecte. Deze kan worden ondersteund via de 
Appostel-app of bij de uitgang met collectebonnen of contant geld. 

a. De diaconale collecte is bestemd voor het Christelijk Noodfonds 
Apeldoorn (CNAP) 

b. De tweede collecte is bedoeld voor het pastoraat en de kosten voor 
onderhoud 

c. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Missionair Werk / 

Nieuwe kerkplekken - Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving 
 
 
De kinderen komen terug 
 
 
Slotlied: ‘Wij zijn geen mensen van het sterke woord’  

(t. Jan Bosman, m. Loys Bourgeois; Zingenderwijs 170) 

zie volgende bladzijde 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 3 – 

 

 
 

2. De Geest ten leven leidt ons op die weg. 
Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken. 

Ons leven komt voorgoed bij God terecht, 
als wij ons brood met anderen willen breken: 
‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd. 
Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.’ 

 
3. De Geest van hem die als het tarwegraan 

zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen, 

is God die adem schept in ons bestaan 
en ons nabij is waar wij tastend vragen. 
Hij zal met ons de weg ten einde gaan: 
een God als mens al onze levensdagen. 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 

Zegen, beantwoord door een gezongen Amen (3x) 
 
Instrumentaal: Fuga in C Dur - Dietrich Buxtehude 


