
 

OPEN KRING VIERING 
zondag 24 september 2023 

STARTZONDAG 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

THEMA: ‘Verhalen van zout en licht’ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Voorgangers: Hanneke Siebert en Ad Wijlhuizen 

Verteller: Arjen Uittenbogaard 
Muziek: Pur Sang olv Douwe de Jong met Gabi Vroon, piano 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP 
DE DRIE RANKEN 



De Drie Ranken Apeldoorn - 1 - 

Voor de viering zingen wij: ‘Zo ben jij’ 

Vrede en licht, een oneindig gezicht: Zo ben Jij. 

1.  Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard; 

breek ons dan open opdat wij zien 

een flits misschien van Jou op wie wij hopen. 

Refrein (allen): 

 
 

2.  Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt; 

breng ons tot leven opdat wij gaan 

niet blijven staan en wij Jou zien, soms even. 

Refrein: 

 
3.  Als wij niet weten wie wij zijn, alleen een onbestemde pijn; 

spreek ons dan tegen opdat wij zacht, 

dankzij jouw kracht, elkaar verstaan tot zegen. 

Refrein: Vrede en licht, een oneindig gezicht: Zo ben Jij 

ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



De Drie Ranken Apeldoorn - 2 - 

Zingen: ‘Dit huis is een huis’ 

 

 
 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

 

Zingen: ‘Die ons voor het licht gemaakt heeft’  (1e koor, 2e allen) 

 
 

Openingstekst  

 
 

 

 

 
 



De Drie Ranken Apeldoorn - 3 - 

Zingen: ‘Naar wat ongrijpbaar is’  (koor; allen refrein) 

Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat 

Licht in de duisternis, beelden als dromen, 

Vager dan woorden, ver als een ster 

Blijven wij zoeken, totdat wij vinden 

Blijven wij zoeken tot het gegeven wordt. 

 
1.  In de warmte tussen woorden, in de zachtheid van een blik, 

in je hoofd tegen een schouder, hand die stil de jouwe drukt 

Leeft wat ongrijpbaar is en toch bestaat.  

Refrein 1: (allen) 

 
2.  Overal waar mensen samen, bondgenoot zijn in gevecht. 

Tegen al wat ziek en kwaad is wordt wat kromtrok fier en recht, 
En wat ongrijpbaar is, zal dan bestaan. 

Refrein 2: 
 

3.  Dan is eenzaamheid verdwenen, dat gevoel van niet-bestaan,  

monddood maken, machteloosheid, zijn voor kort of lang gegaan,  

want wat ongrijpbaar is, wordt dan vervuld.  

Refrein 3: 
 

Coda: Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat 

Licht in de duisternis, beelden als dromen, 

Vager dan woorden, ver als een ster 

Blijven wij zoeken, totdat wij vinden 

Blijven wij zoeken tot het gegeven wordt. 

 

 
Stel  

 

Lezing: Matteus 5: 13-16 

 
 

 

 

 
 



De Drie Ranken Apeldoorn - 4 - 

Zingen: ‘Dit ene weten wij’  (1e koor, 2e allen)  

 

 
 

Moet je weten  

 

Instrumentaal 
 

Moet je doen: Arjen Uittenbogaard vertelt het verhaal ‘Wij’ 

 

Instrumentaal 
 

Zingen: ‘Jezus U bent het licht’ 

 
 

 

 
 

 

 

 



De Drie Ranken Apeldoorn - 5 - 

 

Voorbeden: afgewisseld door gezongen acclamatie ‘Het woord dat ik je geef’ 

 
 

Zingen (staande): ‘Onze Vader verborgen’  

 
 

 
 
 

 



De Drie Ranken Apeldoorn - 6 - 

 

 
(groepen eindigen na elkaar) 

 

Aandacht voor de collecte. Die kan worden ondersteund via de  

Appostel-app of met contant geld of collectebonnen bij de uitgang.  

A. De diaconale collecte is bestemd voor project De Sleutel 

B. De tweede collecte is bedoeld voor het pastoraat en de kosten voor  

    onderhoud.  

A. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Kerk in Actie / 

Zending Vredesweek Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel. 

 

Moet je zien  
 

Zegening (Ierse zegen) 

 

Zingen: ‘Uit vuur en ijzer, zuur en zout’ (zie volgende bladzijde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



De Drie Ranken Apeldoorn - 7 - 

 

 
 

2. Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren. 

Om avond- en morgenland, om hier te zijn en overkant, 

om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren. 

 
3. Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 

Naar verte die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt, 

om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander. 
 

 

Na de viering is er koffie/limonade en thee.  

 

 

 

Je bent van harte welkom vanmiddag bij het  

ZINDER ZONDAG festival  

in de Grote Kerk (van 11.45- 17.00 uur). 

 


