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Als één van de leerlingen aan Jezus vraagt: leer ons te bidden.  zegt Jezus, goed, als je wilt bidden, zeg dan deze 

woorden, ‘Vader, laat uw naam geheiligd worden’…dát…laat dat  je ziel naar buiten verwoorden, en  van buiten 

woorden geven aan je binnenste, want, denk ik dan,  in dat gebed ligt alles vervat…en voor het overige: Vraag, 

zoek en klop…  Over het Onze Vader zullen we het weer een andere keer hebben..en ja, het heeft zin om dat te 

blijven bidden…ook al denk je soms  waarom zou ik…of ik voel er niks meer bij…(denk aan dat verhaal over die 

klokkenmaker)  herhaal die woorden maar …bidt ze, en is het niet, overtuigd, van binnen uit… bidt ze dan maar 

naar binnen toe…en op een dag…op een dag zal het weer stromen…Vader, laat uw naam geheiligd zijn… 

Nee, het zijn die drie woorden die mij vanmorgen fascineren…vraag, zoek en klop…want ze geven aan wie en 

wat we zijn: onaffe wezens…in een onaffe wereld…altijd weer op zoek naar iets dat zich geeft, iets dat zich laat 

vinden, iets dat zich opent…wij, mensen, wij hebben nodig…dát…al doen we nog zo vaak ons best om dat te 

ontkennen en onszelf genoeg te wanen…ik heb nodig, er ontbreekt, mij, we zijn deficiënt, …we hebben nodig 

dat iets zich aan ons  schenkt…iets zich aan ons geeft…iets ons aanvult…        Vraag, zoek, en klop. 

Als het volk Israël de woestijn doortrekt op weg naar het goede leven, ligt er in de ochtend, als de dauw 

optrekt, iets van zilver op de aarde. Wat is dat? , vragen de Israëlieten, want ze begrepen het niet. Dit ‘wat is 

dat’ zegt Mozes, is het brood dat de Eeuwige je elke dag te eten geeft. Dat niet weten, dit niet begrijpen…dit 

ma-na letterlijk ’wat is dat’…is je portie verwondering van elke dag…en het is díe blijvende verwondering…dat 

vragen, zoeken, kloppen…dat je dichter bij het goede leven brengt…en je vrij houdt van Egypte,  van het leven 

in slavernij. 

Want slavernij…bestaat daar waar geen manna is…geen verwondering…waar de vraag niet meer klinkt…niet 

meer gesteld mag worden…waar de waarheid wet is geworden, en de wet waarheid…waar we tegen elkaar 

zeggen ‘zo is het toch?’…ken je die feestjes? ‘Zo is het toch?’…nou, niet dus….want vraag, zoek en klop…zonder 

ophouden 

Wie bidt…pleegt een daad van verzet…plaatst een breekijzer in het massief van gelijk, in het optimistische én 

het pessimistische, in de gedachte dat er geen andere wereld mogelijk zou zijn.…Wie bidt gelooft en hoopt dat 

er anders is en anders kan…wie bidt: vraagt en zoekt en klopt…om in vandaag de toekomst te openen…dát wat 

er nog niet, of niet meer is…wie bidt…die zoekt in en achter alles…uiteindelijk  het Koninkrijk van God…en laat 

zich dus geen knollen voor citroenen verkopen… Bidden is geloven, maar ook niet geloven… 

En daarmee is bidden niet alleen en zozeer je handen samen en ogen dicht, en woorden aaneenrijgen ( veel 

bidden heeft de woorden niet eens, denk ik) ….maar bidden is vóór alles een levenshouding: het is in de dingen 

die je ziet, doet en ervaart  je ziel inbrengen……die vragende, onaffe ziel van je… die zich niet tot zwijgen laat 

brengen…   wie bidt…bidt de wereld open, het nieuws, de feiten…die vraagt, zoekt en klopt zonder 

ophouden…totdat het zich geeft…dát wat van God is…God zelf. 

Nog één ding: wie bidt, is zichzelf nooit genoeg.…weet van samen…van nodig hebben dat er een ander is, een 

jij…wie bidt steekt altijd weer een hand uit…in de hoop dat die gegrepen wordt…wie bidt durft…bedelt…waagt.  

Soms denk ik:  er is in alle mensen iets dat bidt…iets dat weet, dat nodig heeft…er wordt in ons gebeden…in jou 

en in mij…en juist dat…dat vragenderwijs bestaan….houdt ons menselijk…  In de Maaltijd komt het vragen van 

ons naar de hemel op aarde en het vragen van de hemel naar ons samen…in gebroken brood, ons 

aangereikt…sap van gekneusde druiven…zijn breken komt ons breken tegemoet…er is een groter samen, we 

weten ons gekend…verstaan…nooit, nee nooit zijn wij alleen in ons alleen.  Amen. 


